


Jeanne werd geboren in 1412, Hier is ze 13 jaar cud in
haar bescheiden kamer in Domrémy,

de kréonpnm (van Frakrijk)
op de troon!
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Heer Jezus, geef mij
de moed en vastberadenheid
orm de missie wit te
voeren die je mij
hebt toevertrouwd.




Ontroerd neemt Jeanne afscheid van haar geboortedorp en haar familie...

Ze is klaar om haar gevaarlijke reis naar
het onbekende te ondernemen.




Ze is vastberaden en in Vaucouleurs spreekt Jeanne over haar missie en overtuigt ze kapitein Robert
de Baudricourt van de noodzaak om Frankrijk te bevrijden van de Engelse bezetters...

Mijn steun heb je.1k bereid
een peloton voor je voor
met paarden en een zwaard,
die ik door mijn beste
_ medewerker laat maken. /




Op 25 februari 1429 demonstreerde Jeanne in de grote zaal van het kasteel van Chinon
haar legitimiteit door Karel Vi1 door in vermomming zich te identificeren onder zijn
hovelingen. Deze scéne benadrukt haar intuitie en goddelijke verbinding.

U geniet mijn
vertrouwen o
deze missie
te volbrengen.



Op 29 april bevond Jeanne zich in Orléans, een
stad die maandenlang door de Engelsen werd [
belegerd, in een commandocentrum. Sarmen met
haar militaire adviseurs bestudeert ze de kaarten en
plant ze de strategie om de stad te bevrijden.

Bij de stadsmuren van Orléans leidt Joan de

beslissende aanval. De soldaten worden

geprikkeld door zijn aanwezigheid en de stad
staat op het punt bevrijd te worden. |

=
Op 8 mei 1420 werd Orléans bevrijd en het
volk juicht voor Jeanne d'Ar ' <




Jij bent nu
de echte koning.
Regeer over het koninkrijk)
van Frankrij

.



iérs, bondgenoten van de Engelsen.

Jeanne d'Arc werd naar Rouen
gebracht, een stad onder Engelse
bezetting, waar ze in afwachting van
haar proces enkele maanden in de
kerker van het kasteel werd
opgesloten.

Heer Jezus,
bij deze moeilijke beproeving,
breng mij uw steun en liefde.




Op 30 mei 1431 werd Jeanne d'Arc op de brandstapel gezet. Terwijl de vlammen opkomen,
bidt Jeanne intens en aanvaardt ze haar lot door haar geloof,

Ze riep meer dan zes keer om Jezus! en vooral tijdens haar laatste adem riep ze met [uide stem
Jezus uit! z zelfs dat iedereen het kon horen; bijna allemaal huilden ze van medelijden.

Jezus, Jezus, Jezus,
Jezus, Jezus,

Jezus!




1n 1455 richtte paus Calixtus 11, op initiatief van de moeder van Jeanne, een kerkelijk tribunaal op in Rouen, bedoeld om de
omstandigheden van het eerste proces opnieuw te onderzoeken. Op 7 juli 1456 kwamen honderden getuigen, jeugdgenoten
en kameraden van Jeanne, getuigen voor de rechters die concludeerden dat Jeanne onschuldig was. Daarop wordt ze volledig
gerehabiliteerd. |

Bijna 500 jaar na haar dood werd de heiligheid van Jeanne d'’Arc door de Kerk erkend. 1n 19og heeft paus Pius X haar zalig
verklaard, en in 1920 heeft paus Benedictus XV haar heilig verklaard.

Sinds 1920 wordt jaarlijks de Nationale Dag van Jeanne d'Arc gevierd op de tweede zondag van mei. Dit is de verjaardag van
de bevrijding van Orléans op 8 mei 1429 door het Franse leger, onder bevel van Jeanne d'Arc.

Overal in Frankrijk brengen mensen hulde aan de heilige Joan Van Arc, en vooral in Rouen.
Op de Place du Vieux-Marché vinden we de heilige-) d'Arc-kerk, die in 1979 ter ere
van haar werd gebouwd en ingewijd. Elke 30 mei, op de verjaardag van haar overlijden,
herdenkt de kerk de heilige Jeanne d'Arc.




Bid tot
f

.

kunt luister naar je ziel
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Ook jij







